Barnabas gaat mee

Handelingen 11:19-30, 13:1-3

Tekst: Jannette Koelewijn

Muziek: Koos Tillema
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Barnabas gaat mee
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Griek en ook de Jood maar van het Le - ven - de Brood!
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2. Daar doet de zendeling zijn werk 3. Dan wijst God Zelf die mannen aan
en God verzamelt er een kerk - de wijde wereld in te gaan:
Zijn boodschap wordt gehoord! “=agreis begint!
De Heere brengt ook Paulus daar ~naalegd

en dankbaar helpen zij elkaar
bij 't zaaien van Gods Woord,
bij 't zaaien van Gods Woord.
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