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2.  De mannen van Athene, 
die praten op het plein, 
of zitten bij de zuilen 
om te leren wie ze zijn. 
Ze zoeken naar de wijsheid, 
met een geleerde bril, 
maar zullen nooit de waarheid zien
door het doen van Hermes’ wil. 

Refrein: 
Al staat het beeld daar trots en groot,
het leeft niet, maar is dood. 

3.  Als Paulus komt vertellen 
dat hij een nieuwtje heeft: 
geen god van goud of zilver, 
maar Die leeft en leven geeft, 
dan lachen al die wijzen 
en zijn hem al gauw zat. 
Maar Paulus wordt door God gesterkt
en verlaat zo deze stad. 

Slotrefrein: 
Want Zeus en Hermes die zijn blind,
maar God verzorgt Zijn kind! 
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