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Troost in Troas 

2.  Die avond in de bovenzaal 
houdt Paulus voor hen allemaal 
een ellenlange rede. 
Maar dan valt uit de vensterbank 
een ingedutte jongeman 
van drie hoog naar beneden! 

Refrein 

3.  De mensen rennen heen en weer,
maar Paulus legt zich op hem neer
en zegt: Hij is in leven! 
De knaap ontwaakt weer uit de dood,
een wonder met een diepe troost,
om God de eer te geven! 

Refrein 

JK_CT_MPOR_12 


