
2.  Hij zit in zijn huisje gevangen, 
bewaakt door een vreemde soldaat.
Maar God houdt hem vrij om te danken,
zodat men zijn loflied verstaat. 

3.  Hij zit in zijn huisje gevangen, 
hij mag niet meer gaan waar hij wil. 
Maar God laat hem gasten ontvangen 
en houdt zo Zijn boodschap niet stil. 

4.  Hij zat in zijn huisje gevangen, 
maar God heeft zijn dienstknecht beloond:
hij is in de hemel ontvangen, 
waar hij met een krans wordt bekroond. 
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