
Overzicht van de 17 liederen: 

− Saulus wordt geroepen 

− Barnabas gaat mee 

− De landvoogd en de tovenaar 

− Preken in Pisidië 

− Het wonder in Lystre 

− Paulus stond op! 

− Kom over en help ons! 

− Bevrijding in Filippi 

− De goden van Athene 

− Werken in Korinthe 

− De zilversmid 

− Troost in Troas 

− Afscheid van Efeze 

− Gevangen in Jeruzalem 

− Paulus voor Festus en Agrippa 

− Schipbreuk op Malta 

− Huisarrest in Rome  - Promotiefolder - 

Verkoopprijs € 14,99.  

Te bestellen via boekenbestellen.nl  

óf rechtstreeks bij Koos Tillema (info@oefenfiles.nl) 

of Jannette Koelewijn (j.koelewijn60@gmail.com) 

Losse nummers uit de bundel zijn voor € 1,- per stuk te 

verkrijgen (mail naar: info@oefenfiles.nl), met een 

minimale afname van 10 stuks. 

Genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten. 

De melodieën zijn te beluisteren op www.oefenfiles.nl 

Eerder verschenen bundels met kinderliederen: 

“Herders van Israël” (2017), hiervan is ook een 

eenstemmige bundel verkrijgbaar. 

“Kom en volg Mij” (2019). 

Te bestellen bij de uitgever STH Records (sthrecords.nl)  

en op refoboek.com. 

Ook de melodieën uit deze bundels zijn te beluisteren op 

www.oefenfiles.nl. 

 Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.  



MET PAULUS OP REIS 

Nadat het stof van de coronacrisis weer enigszins was 

neergedwarreld en er weer volop gezongen mocht worden, 

ontsprongen bij ons de ideeën voor een nieuwe 

kinderliedbundel.  

De gedachte kwam op om een serie liederen te maken over 

het werk van de apostel Paulus. Onze indruk was dat 

daarover maar weinig serieuze kinderliederen te vinden 

zijn. En dat leek ons een gemis. 

Zo namen wij, enkele jaren nadat de bundels HERDERS 

VOOR ISRAËL en KOM EN VOLG MIJ verschenen, het 

schrijfwerk weer ter hand. Met goede moed en veel 

genoegen.  

  

Het is een bundel geworden van 17 liederen over Paulus en 

zijn zendingsreizen. Aan de hand van het bijbelboek 

Handelingen gaan we zingend MET PAULUS OP REIS, vanaf 

zijn wonderlijke roeping tot aan zijn laatste jaren in Rome.  

Paulus heeft als eerste zendingsreiziger mogen werken aan 

de verspreiding van het Licht in een donkere wereld. Hij 

heeft veel moeten doorstaan, is fel tegengewerkt, maar 

heeft de goede strijd gestreden en het geloof behouden! 

  

De liederen zijn bedoeld voor kinderen van ca. 9 t/m 12 

jaar. Ze zijn geschikt voor op school, thuis en op het 

kinderkoor. De teksten zijn in vertellende vorm geschreven 

en blijven dicht bij de bijbelse boodschap. De muziek is 

sprankelend, passend bij de tekst en qua stijl en vorm 

gevarieerd. U vindt in deze bundel o.a. liedjes met een 

refrein, een tegenstem, en er is een lied in wisselzang. De 

begeleiding kan worden gedaan met orgel of piano en de 

meeste ook met gitaar. 

  

Graag willen we hierbij onze dank uitspreken voor de 

waardevolle ondersteuning van André van Vliet (musicus) 

en Sieta Bosma en Martha van Gent (beiden werkzaam 

geweest in het basisonderwijs). 

Wij hopen dat er met veel plezier uit deze bundel gezongen 

gaat worden en dat dit werk daarmee, onder Gods zegen, 

in goede aarde mag vallen! 

  

Voorjaar 2024 

Jannette Koelewijn (tekst) 

Koos Tillema (muziek) 


